Sander Wuister schreef inmiddels 3 boeken:

1. Woorden van leven
2. De geestelijke wereld ervaren
3. Geestelijke strijd

Ik heb nog geen van zijn boeken gelezen of aangeschaft, maar verschillende studies/interviews
van/met hem geluisterd en dan meerdere keren, omdat je soms echt met je oren zit te tuiten, van
nee, dit zegt ie toch niet echt? Het lijkt wel of het met het vorderen van de tijd, zijn verhaal, steeds
verwarrender en dus ongeloofwaardiger wordt.

Vers van de pers! Het boek ‘Geestelijke strijd — de vrucht van de geest als je krachtigste wapen’ gaat

jou helpen om sterk te staan in geestelijke strijd, want jij bent meer dan een overwinnaar. Geestelijke
strijd is nooit leuk,

maar wel goed nieuws: je gaat er altijd sterker door worden. De vrucht van de Geest is de sleutel tot

overwinning. En vrucht begint altijd met ontvangen. Dit boek blijft dichtbij de Bijbel en is praktisch.

Tessa van Olst, een Godfluencer (wat dat ook moge zijn?), interviewt Sander Wuister over zijn derde
boek ‘Geestelijke strijd’.

1:28

Tessa: Eh hoe ben je erop gekomen om hierover te schrijven Want volgens mij had je nooit het idee
om hierover te gaan schrijven

Sander: Nee ik heb nooit idee gehad om over geestelijke strijd te schrijven Dat is ook helemaal geen
leuk onderwerp om over te schrijven Nou ik vind dat niet per se denk van goh nou laat ik nou eens
eventjes lekker over geestelijke strijd eh schrijven Nee Eh dus ik ben niet zo van de van de eh
geestelijke strijd mee daarmee bezig Ja daarmee bezig zijn Eh het gebeurde eigenlijk tijdens een eh
conferentie eh ik denk ongeveer anderhalf jaar geleden bijna 2 jaar geleden Eh en tijdens die
conferentie werd ik meegenomen in de visioen.

Natuurlijk, je hoort er toch echt niet meer bij, als christelijke schrijver, als je niet van visioen naar
visioen hopt.

Eh en in dat visioen eh kreeg ik een kamer in de hemel te zien Eh en ik dacht: "Oh dat is een
schatkamer." Eh maar toen ik binnen in die kamer keek zag ik allemaal wapens liggen Wow En toen
hoorde ik: "Dit is Gods schatkamer." Eh en engelen kwamen en ik zag allemaal wapens daarin liggen
en engelen kwamen en die die deelden die wapens uit naar de mensen in de zaal En toen was ik weer
terug en toen kwam er een download (O ja downloads horen er tegenwoordig ook helemaal bij) en
het eerste wat ik hoorde is: "De vrucht van de van de geest is je krachtigste wapen." En daarna
kwamen er een heleboel onderwerpen Eh en eh nou Sander is Sander die houdt van de Bijbel, dus
die gaat in de Bijbel kijken waar staat dat God een wapenkamer heeft En er is één plek in de Bijbel
waar staat dat God een wapenkamer heeft En dat is Jeremia 50 vers 25. En daar staat dat God een eh
een wapenkamer heeft Maar het woord wapenkamer is het woord schatkamer Dat is bijzonder he
Dat is eh dat is eh dus dat is in een normaal gesprek wordt het vertaald met schatkamer In de context
hier wordt het vertaald met wapenkamer Wauw Dus en dat is eigenlijk precies ook wat ik eh wat ik
zag Ja Ja dus ik ben bezig gegaan met hyé kan ik iets schrijven over wapens Dat heb ik even links laten
liggen Dus dat eh komt ooit nog een keer hopelijk in een ander boek.



Jeremia 50:25
GNB heb ik de wapens opgenomen, want ik, de almachtige Heer, wilde met jullie afrekenen.

NBV De HEER heeft zijn wapenkamer geopend, hij heeft in zijn woede zijn wapens gegrepen.
De HEER, de God van de hemelse machten, doet zijn krijgswerk in Chaldea.

NaB De Ene heeft zijn schatkamer geopend en de wapens van zijn gramschap naar buiten gebracht;
want dat alles is het werk van mijn Heer, de Ene, de Omschaarde, in het land van de Kasdiem.

HSV De HEERE heeft Zijn schatkamer geopend en de instrumenten van Zijn gramschap naar buiten
gebracht, want dit is een werk van de Heere, de HEERE van de legermachten, in het land van de
Chaldeeén.

NBG De HERE heeft zijn tuighuis geopend en de wapens van zijn gramschap te voorschijn gehaald,
want dit is een werk voor de Here, de HERE der heerscharen, in het land der Chaldeeén.

WV De HEER heeft zijn arsenaal geopend en in zijn woede de wapens tevoorschijn gehaald. Wat in
het land van de Chaldeeén gebeurt is het werk van de HEER, de God van de machten.

NBV21 De HEER heeft zijn wapenkamer geopend, Hij heeft in zijn woede zijn wapens gegrepen. God,
de HEER van de hemelse machten, doet zijn krijgswerk in Chaldea.

Het woord voor “Schatkamer” wordt dus in de verschillende vertaling anders vertaald dat zijn nou
eenmaal keuzes die een vertaler al dan niet terecht soms moet maken.

Sander ziet in zijn visioen dat de schatkamer in werkelijkheid een wapenkamer is, maar Sander is niet
de enige ‘visionair’, zo zijn er anderen die ook de ‘schatkamer’ in de hemel hebben bezocht hetzij in
een visioen, hetzij buiten hun lichaam, maar hoe dan ook zij zagen daadwerkelijk een kamer vol met
schatten, de reden en de aard van de schatten varieert, dat wel. Wat kunnen we hier nu mee? Of wil
de echte dromer opstaan?

‘en het eerste wat ik hoorde is: "De vrucht van de van de geest is je krachtigste wapen." En daarna
kwamen er een heleboel onderwerpen Eh en eh nou Sander is Sander die houdt van de Bijbel’

Maar dit heeft hij blijkbaar niet in de bijbel opgezocht waarom niet? De onderwerpen kwamen die in
downloads?

15:13

God ons eerst heeft liefgehad Ja Dus hoe meer we zijn liefde ontvangen hoe meer er liefde in ons gaat
groeien Hoe doe je dat hem ontvangen

15:28
Sander: lk heb ik heb zelf het voordeel dat ik 's nachts veel wakker ben Dus eh in
Tessa: Ja ik denk dat niet veel mensen dat als een voordeel zien

Sander: Ik vind het echt heerlijk Ja geweldig, ik heb ontdekt dat ik wakker ben in de laatste
nachtwaken, dus dat is van drie tot zes.

Tessa: Oké



Sander: Dat is bijvoorbeeld, die wordt genoemd als Jezus over het water loopt is dat in de laatste
nachtwaken en eigenlijk word ik altijd ergens tussen 3 en 6 word ik wakker en wat doe ik dan Ik noem
dat tegenwoordig ik marineer in de Heilige Geest

Tessa: Dat klinkt heel goed

Sander: Ja He dus als het barbecue seizoen het is het is nu een dag lekker weer Als het barbecue
seizoen eh komt dan leg je vlees in de marinade Wat doet dat vlees in de marinade, helemaal niks Ja,
Nee, het is in de in de aanwezigheid van die marinade en die marinade doortrekt het zodat het steeds
meer gaat smaken als die marinade en dat is wat ik probeer te doen.

Marineren in de Heilige Geest!?
16:56

Ik probeer slim te zijn Ik wil me eerst laten vullen Ja Want als ik gevuld ben kan ik geven Als ik leeg
ben kan ik niet geven Ja Ja Dus ik maak er een sport van om te ontvangen van Jezus

29:30

Dus ja dus eh maar terug naar nederigheid Eh nederigheid is, in mijn boek, schrijf ik onder andere
over dat een visioen heb gehad wat me heel erg de grootheid van Jezus heeft laten zien en heeft me
laten zien hoe nederig God is Ja. En dus al die vrucht van de geest, dat is God is nederig. Ja En vaak
denken we: "Oh maar hij is almachtig." Maar in zijn almacht en hij is zo almachtig om bijvoorbeeld
onze aanbidding aan te nemen, Ja. Als wij tegen hem zeggen: "Uw naam is groot." We hebben geen
idee, we hebben echt letterlijk geen besef waar we over praten Jij niet ik niet niemand niet We
hebben geen besef waar we over praten En toch als Hij het hoort denkt Hij:

"Ach weet je ik ben zo nederig Ik snap wel wat je bedoelt Je begrijpt niks van me maar Ik vind het
gewoon fijn dat je dit dat je Mijn naam zo heerlijk vindt. Je hebt geen flauw idee hoe groot die naam
is en je zult het nooit begrijpen maar ik ben nederig genoeg om dat aan te nemen.”

Sander gaat van visioen naar visioen en kan Gods gedachten lezen WOW!?

Dus Gods nederigheid is dus de Heilige Geest is nederig want die vrucht is van hem Jezus is nederig
want hij zegt: "Ik ben nederig en zachtmoedig van hart."

Maar de Vader is in zijn almacht is ook nederig Eh en Hij wil ons leren dat in een houding van
nederigheid Eh en dat betekent dus, dat voelt soms als verliezen maar dat is het niet Een mooi ik
weet niet of het in het boek staat maar mooi voorbeeldje vind ik Abraham want dat is een heel
nederig persoon Ja En op een gegeven moment is het eh land zo vol dat hij tegen zijn lot zegt: "Joh
jouw herders en mijn herders dat gaat niet samen We moeten allebei een andere kant op." Ja En wat
doet hij, hij zegt tegen Lot: "Kies maar eerst." Hij was ouder Hij had het recht om te zeggen: "lk kies
eerst." Maar hij zegt tegen Lot: "Kies maar eerst." Waarom? Hij is nederig en hij heeft een belofte van
God gekregen Dus hij zegt: "Joh het maakt niet uit wat je kiest Ik heb een belofte van God De plannen
van God in mijn leven gaan sowieso slagen." Ja En daarom kan hij daarom kan hij een soort van zich
nederig opstellen ten opzichte van Lot Ja.

Sander kent ook Abrahams gedachten WOWie!?



46:33

Waar ik zelf een hele tijd mee heb geworsteld is aanklacht en die wil ik noemen omdat ik daar op een
gegeven moment een mooi stukje openbaring over kreeg en soms doe je dingen die zijn niet zo
handig en dan komen er van die stemmetjes en die zeggen: "Nou ben jij nou een christen?" Ja Tjonge
jonge jij hebt een bediening je hoort dit soort dingen of wat je stemmetje ook is he, dus tjonge jonge
jij bent dit en dat of dat had ik niet van jou verwacht, je valt me toch vies tegen. Allemaal van dat
soort stemmetjes en die kunnen je echt in een schuldpatroon houden of in een schaamtepatroon
houden. Die twee zeker, die zitten gewoon daar heel mooi, die werken, nou niet mooi, maar die
werken samen en die proberen je klein te houden en dat wordt echt een soort van patroon waarin je
terugkeert en uiteindelijk heb je iets nodig om uit te komen En wat ik op een gegeven moment tegen
die stemmetjes heb gezegd is: "Misschien hebben jullie gelijk, kom gaan we samen naar Jezus." En ik
ben visueel ingesteld Dus ik stel mij voor dat het licht van Jezus voor mij is en ik stap daar letterlijk in
en ik zeg tegen die stemmetjes: "Kom maar mee, kom maar mee, Ja kom dan, Jullie durven niet he”
En het grappige is wat gebeurt er Die stemmetjes hadden autoriteit over mij en die kregen mij
eronder Maar als ik in het licht ga staan krijg ik in één keer autoriteit over die stemmetjes en kan ik ze
bijna als ik zou willen uitdagen Ja ik heb 39 jaar van mijn leven geworsteld met angst.

Sander wandelt met ‘stemmetjes’ naar Jezus!?
48:10

Sander: Recentelijk heb ik een nieuwe worsteling met angst gehad |k was ik werd 's nachts wakker en
eh er waren een paar dingen waar ik me een beetje zorgen over maakte en een angstgeest kwam en
die wop vol op die angst En ik dacht: "Oh dat is interessant |k voel weer angst." En toen dacht ik: "Oh
gaan we het spelletje zo spelen?" Ik zag angst als een soort van zwart mannetje wat mij zo wilde
omarmen Ja lk zeg: "Ik hou jou nu vast Angst ik hou jou nu vast." En we lopen nu samen de troonzaal
van genade binnen Wauw Nou dat werkt niet echt kan Voor angst werkt het niet hé Nee Dus angst
die heeft in één keer negen 10 pootjes en die duwt hij tegen die drempel van de troonzaal van
genade want die kan daar niet naar binnen Nee Ja Ja Dus ik kan ook ik kan ook niet naar binnen met
angst Ik moet in één keer aan zo'n hond denken die eh in bad moet en eh al zijn poten tegen de
deurposten zetten weet je wel Ja dat ja Dus ik hield angst vast en ik liep achterwaarts probeerde ik
binnen te lopen Dat gaat natuurlijk niet Dat weet ik ook wel Maar ik dacht ik wil je gewoon laten
weten |k ben niet bang voor jou Eh want niet zozeer omdat ik dat kan maar omdat mijn God gewoon
veel sterker is.

Tessa: Ja mooi

Tessa vindt alles geweldig en mooi, ook als Sander, met nu weer een ‘zwart mannetje’ naar de
troonzaal van genade loopt?

1:00:23

Ja dat is dat is eh dat is bekend in laten we zeggen wat ook in het eh satanisme gebruikt wordt
gewoon naar iemand toe lopen en zeggen eh ik ben die en die macht Ik kom kom je te vernietigen Ja
Boem Eh en iemand wat ik waar ik heel veel van geleerd heb is Graham Cook!?

Graham Cooke is een bekende NAR (nep)profeet.

Heb zelden zoveel verwarrende wartaal (en druk ik me voorzichtig uit), gehoord in een interview van
iets meer dan een uur.



